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Frank Van Audenaerde woont in Hof van Egmont. Voor de huiskrant Apropo verzamelde hij getuigenissen van verschillende
medebewoners over de Grote Oorlog. Die verhalen vulde hij aan met geschiedkundige feiten en bundelde ze tot een boekje.

Voor veel bewoners van woonzorgcentra, en dus ook voor de bewoners van Hof van Egmont, was de Tweede Wereldoorlog op
de een of andere manier bepalend in hun leven. Verschillende bewoners beleefden de oorlog in hun kinderjaren, anderen
ondervonden last van de nasleep ervan.

Frank Van Audenaerde verzamelde een aantal persoonlijke getuigenisssen van medebewoners en vulde die aan met
geschiedkundige feiten. Elke maand verschijnen er een aantal pagina's van het boekje in de huiskrant Apropo, maar het
volledige boek kunt u hier downloaden en in één ruk uitlezen. Veel leesplezier!
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